OPEN BRIEF

LEG DE
HOOFDDOEK AF!

Beste,

Wellicht verwondert het U om van mij een brief te ontvangen.

Nochtans is het als voorzitster van Vrouwen Tegen Islamisering (VTI) mijn plicht
om het als vrije Vlaamse vrouw op te nemen voor de belangen van alle in ons
land wonende vrouwen, ongeacht hun geloofsovertuiging.

Het zal U ook al opgevallen zijn dat in Antwerpen steeds meer vrouwen
met een hoofddoek, chador of nikab opduiken. Heel wat vrouwen - ook
moslima’s - vinden dit bedreigend en vragen zich af wat de toekomst
brengt. Hoofddoeken staan immers symbool voor de onderdrukking
van de vrouw door de radicale islam en zijn een teken van minach-
ting tegenover vrouwen.

De radicale islam blijfft krampachtig vasthouden aan tradities
en gebruiken die vrouwen discrimineren en die compleet haaks
staan op fundamentele mensenrechten zoals de gelijkwaardigheid
tussen vrouwen en mannen.

GODSDIENSTVRIJHEID, JA!
VROUWENDISCRIMINATIE, NEE!

Godsdienstbeleving is een privé-zaak en dient dat ook te blijven.
Er is echter een belangrijk onderscheid tussen de islam als gods-
dienst - die de hoofddoek niet verplicht - en het islamfundamen-
talisme dat van de hoofddoek een symbool heeft gemaakt. Het
dragen van een hoofddoek is in dat opzicht meer dan een vesti-
mentaire aangelegenheid of een kwestie van godsdienstvrijheid.

De radicale islam is een rem op de integratie en beperkt de kan-
sen van vrouwen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Ik ver-
zet mij hiertegen omdat ik van mening ben dat iedereen de kans
moet krijgen om zich maximaal te ontplooien. In mijn boek ‘Hoer
noch slavin, vrouwen en islam’ vind je hierover meer informatie.



VRIJE VROUWEN IN EEN VRIJE STAD

Een hoofddoek is niet louter een hinderpaal voor integratie maar is in strijd met de emancipatie,
waar vrouwen zo lang voor gevochten hebben. In de moslimwereld bestendigt een hoofddoek de
dominantie van de man en de ongelijkheid tussen man en vrouw. Al te dikwijls valt het dragen van
een hoofddoek samen met de onwil of onmacht om erbij te horen.

De gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen, de vrijheid van meningsuiting, de democratische
rechtsstaat, de scheiding tussen kerk en staat, de godsdienstvrijheid, enz. zijn fundamentele
westerse verworvenheden die ik verdedig. De radicale islam staat haaks op deze verworvenhe-
den. Overal ter wereld waar de islam de toon zet, is het leven ellendig voor vrouwen. Genitale ver-
minkingen, erewraak, eremoorden, huishoudelijk geweld, onderdrukking door moslimmannen: in
talloze islamitische landen is het schering en inslag.

BEPAAL ZELF VRIJ UW TOEKOMST

Het is dan ook voor alle vrouwen, ook voor moslima’s hier bij ons, uiterst belangrijk dat

onze cultuur niet islamiseert, zodat élke vrouw in onze samenleving gelijkwaardig

wordt behandeld en zich vrij kan kleden, vrij kan studeren, kan uitgaan en sporten,

vrij een partner kan kiezen, vrij een gezin kan stichten, enz. Kortom: ieder meisje

en elke vrouw, of ze zich nu moslima voelt of niet, moet kunnen genieten van
onze vrije, westerse cultuur.

In aanloop van de verkiezingen van 25 mei zullen de traditionele partijen U
naar de mond praten. Ik doe dat bewust niet.

Maar indien U, als vrouw, vrij Uw toekomst wil bepalen dan heeft U nood
aan een stok achter de deur, het Vlaams Belang!

Met vriendelijke groeten,

Anke Van dermeersch
Lijsttrekker Vlaams Parlement
Vlaams Belang Antwerpen

Bestel het boek “Hoer noch slavin”

18 euro (verzendingskosten inbegrepen) op rekening van Vlaams Belang Koepel Fe— |
Antwerpen BES7 7508 3710 6149 met vermelding boek “Hoer noch slavin”. |

“Het hoofddoekendebat gaat absoluut niet over een lapje stof, maar
over fundamentele mensenrechten”

VLAAMS “De boerka en de hoofddoek zijn allebei symbolen van HOERNOCH SLAVIN
de onderdrukking van de vrouw. Het enige verschil is e
een aantal centimeters textiel”

Anke Van

dermef




