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Editie Borgerhout

Antwerpen of 
Antwerpistan?

Het Antwerpse stadsbestuur wil niet één 
maar twee supermoskeeën in Antwerpen. 
Naast een  grote moskee in de gewe-
zen GM-gebouwen aan de Noorderlaan 
moet er volgens SP.a-schepen, Monica 
De Coninck, ook nog een reuzenmoskee  
komen op het Zuid. Deze kathedraal-
moskeeën worden de vlaggenschepen 
van de islam in onze stad. “Fatima” De 
Coninck ligt niet wakker van het feit dat 
Antwerpen ondertussen al 44 grote en 
kleine moskeeën telt. De twee geplande 
supermoskeeën zullen de islamisering van 
onze stad verder in de hand werken. In 
ruil voor moslimstemmen - Antwerpen telt 
reeds 82.000 moslims - collaboreren de 
meerderheidspartijen  SP.a, VLD, CD&V 
en N-VA met de islam.
 
De skyline van Antwerpen zal er in de 
toekomst grondig anders uitzien. Naast 
de Boerentoren en de kathedraal zul-
len we in het Zuiden en in het Noorden 
van onze stad twee minaretten moe-
ten dulden. Antwerpen dreigt niet lan-
ger de meest zuidelijke stad van de 
Nederlanden maar de meest noordelijke 
stad van de islam te worden. Het is tijd 
voor de “reconquista”: de herovering 
van Antwerpen op de islam. Antwerpen 
moet teruggegeven worden aan de 
Antwerpenaren in plaats van onze stad 
uit te verkopen aan de islam. Het Vlaams 
Belang zal - indien de plannen van het 
stadsbestuur geconcretiseerd worden -  
niet aarzelen om een stedelijk referendum 
terzake uit te lokken.

De Antwerpenaar 
moet het  laats te 
woord hebben over 
de toekomst van 
zijn of haar stad. 
De keuze is duide-
lijk: Antwerpen of 
Antwerpistan?

Filip Dewinter

Reageren kan via

Lees meer op p 4 - 5

www.filipdewinter.be

geen
super
moskee
in antwerpen

lees meer op p 16

nieuwe cd nu te koop:
De Strangers
Stoute liekes
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De rellen in Borgerhout die ontstonden 
na de voetbalwedstrijd FC Barcelona / 
Real Madrid zijn geen geïsoleerd feit en 
hadden niets met voetbal te maken. De 
weken ervoor werden reeds twee bus-
sen van De Lijn en een politiecombi door 
Marokkaanse jongerenbendes aange-
vallen.

Niet het verlies van 
één of andere voetbal-
ploeg maar het lakse 
beleid van het Ant-
werpse stadsbestuur 
ten aanzien van Ma-
rokkaanse jongeren-
bendes is de aanlei-
ding van deze en an-
dere rellen. In plaats 
van op te treden vlucht 
de politie bij dergelij-
ke incidenten weg. In 
opdracht van het stadsbestuur wordt ge-
kozen voor een “niet-provocatiebeleid”.

Toen een politiecombi met stenen werd 
bekogeld en de patrouille bijstand 
vroeg, werden alle eenheden die op 
weg waren naar Borgerhout door de po-
litieleiding gevraagd om niet op te tre-
den, te verzamelen op het Astridplein, 
en af te wachten... uiteindelijk wordt 
enkel de cel diversiteit naar de plaats 

van de incidenten gestuurd om te bemid-
delen. De politieleiding besliste om niet 

zichtbaar op te treden en geen arresta-
ties te verrichten.

Het ongenoegen over deze manier van 
optreden bij de politie maar ook bij de 
publieke opinie is zeer groot. Ondertus-
sen voelen de amokmakers zich onaan-
tastbaar. Hun echte agenda is de politie 
en bij uitbreiding de burgerlijke overhe-
den uit Borgerhout verdrijven en er een 
‘no-go zone’ van maken waar ze heer 
en meester zijn.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk 
dat de politie en niet het schorremorrie 
baas moet zijn op straat. Door weg te 
vluchten, de feiten te minimaliseren en 
te kiezen voor een zogenaamd ‘niet-
provocatiebeleid’ creëert de politie de 
indruk dat alles kan en alles mag. Voor 
het Vlaams Belang is het duidelijk dat 
de politie de straat moet heroveren op 
de Marokkaanse jongerenbendes. Dit 
kan alleen via het systeem van gecon-
troleerde intimidatie waarbij voldoende 
blauw op straat wordt ingezet.

Niet alleen op politioneel maar ook op 
gerechtelijk vlak dient hard te worden 
opgetreden tegen allochtone relschop-
pers. Het Vlaams Belang is er voorstan-
der van dat allochtone jongeren die voor 
dergelijke en andere feiten worden op-
gepakt en veroordeeld hun Belgische na-
tionaliteit wordt afgepakt en uitgewezen 
worden naar hun landen van herkomst 
(al deze jongeren van Marokkaanse ori-
gine hebben immers de dubbele natio-
naliteit en beschikken naast de Belgische 
ook over de Marokkaanse nationaliteit).

Straatgeweld in Borgerhout:
stadsbestuur verantwoordelijk

Lokaal nieuws

UW MENING TELT!
Vlaams Belang is een volkspartij. Wij weten dus graag wat er op uw lever 
ligt. Vandaar dat u de mogelijkheid heeft om via deze antwoordbon uw 
mening kenbaar te maken. Wat vindt u problematisch in Borgerhout? Waar 
stoort u zich aan? Wat zijn de problemen in uw straat, uw wijk? In de mate 
van het mogelijke kaarten wij uw problematiek aan in de gemeenteraad 
van Antwerpen of de districtsraad van Borgerhout.

Opsturen naar: Patrick Van de Looverbosch - secretaris Vlaams Belang Bor-
gerhout - 0498/57 23 44 - patrick.vdl@hotmail.com - p.a.: Vlaams Belang 
- Amerikalei 98 - 2000 Antwerpen

Graag zou ik volgende problematiek willen aankaarten:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

...…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Naam:	 ………………………………………………………

Adres:	 ..…………………………………………………….

Tel.:	 ………………………. Gsm.:……………………...

E-maildres: …………………………………………………..
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In de Borgerhoutse districtsraad hield 
een lid van de fractie SP.a-Groen! een 
tussenkomst over de gebrekkige ken-
nis van het Nederlands bij allochtonen 
in Borgerhout. Via zijn werk kwam hij 
vaak in contact met allochtonen die am-
per of geen Nederlands spraken.

Het debat dat volgde op de tussenkomst 
ging geheel voorbij aan de essentie van 
het probleem, nl. de massa-immigratie 
richting Antwerpen. De inburgering 
loopt vooral heel stroef omdat de in-
stroom veel te groot is.

de belgische taal verwerven 
zonder onze taal te spreken

Nog niet zo gek lang geleden was er een 
discussie over hetzelfde onderwerp in het 
parlement in het kader van de snel-Belg-
wet en de nationaliteitswetgeving. Daar 
kwam naar voren dat een kandidaat-Belg 
enkel blijk moet geven van “een inspan-
ning om de taal van de woonplaats te le-
ren”. Het volstaat dus voor een Congolees 

die woonachtig is in Gent of Antwerpen 
en die Frans spreekt, dat hij zich inschrijft 
voor een cursus Nederlands om via de ver-
korte procedure (amper drie jaar verblijf 
in ons land) de nationaliteit te verwerven. 
Geen enkel bewijs van de kennis van de 
streektaal wordt gevraagd, enkel een vrij-
blijvende “inspanning”. Niet verwonder-
lijk dus dat er Belgen in Antwerpen verblij-
ven die geen woord Nederlands spreken, 
erger nog, die zelfs geen enkele Europese 
taal kennen.

In geen enkel land ter wereld kan men zo 
snel en eenvoudig de nationaliteit verwer-
ven. Komt er nog eens bij dat in heel wat 
wijken van onze Vlaamse steden allochto-
nen reeds in de meerderheid zijn. Bij ons 
in Borgerhout is nu reeds meer dan 60% 
van de ouders van schoolgaande kinderen 
anderstalig.

De integratie is mislukt!

Waarom zouden de hier verblijvende 
vreemdelingen nog Nederlands leren en 

zich integreren? Wie wil werken, zal de 
taal leren. Maar via gezinshereniging en 
huwelijksmigratie zijn er ondertussen dui-
zenden Noord-Afrikanen aanwezig die 
niet van plan zijn om zich te integreren en 
niet van plan zijn om hier te werken (vrou-
wen, ouderen). Zij hebben hier een ruime 
keuze uit eigen bakkers, beenhouwers, 
supermarktjes, kledingwinkels, cafés, ge-
bedshuizen enz. waar zij in hun eigen taal 
terechtkunnen.

Nog enkele slotbedenkingen: Zijn de al-
lochtonen die amper in staat zijn om 
Nederlands te leren die hoogopgeleide 
en hoogggeschoolde vreemdelingen die 
we zogezegd nodig hebben om in de 
toekomst de vele jobs in te vullen die vrij-
komen ten gevolge van de “vergrijzing”? 
Zijn dat die vreemdelingen die zogezegd 
in de toekomst voor “ons pensioen” gaan 
zorgen? Ik geloof er niets van. De meeste 
zullen ten laste zijn.

Marc De Meyer,
Fractievoorzitter districtsraad

Vlaams Belang

Onvoldoende kennis Nederlands
bij allochtonen in Borgerhout

Er is veel te doen in Borgerhout over 
de zogenaamde wijkcirculatieplannen 
intra muros ten zuiden van de Turn-
houtsebaan. Er is vooral veel discussie 
over de verbinding(en) van de Turn-
houtsebaan naar de Plantijn Moretus-
lei. De Kroonstraat is volgens de hui-
dige plannen nog de enige verbinding 
van de Turnhoutsebaan naar de Plan-
tijn Moretuslei. Automobilisten hebben 
nu drie straten om uit te kiezen. Met 
het nieuwe wijkcirculatieplan zou dit 
enkel nog kunnen via de Kroonstraat. 
Resultaat: de Kroonstraat zal een veel 
drukker verkeer kennen dan nu.

De bewoners hebben via hun acties 
uitstel bekomen. Nu is het opnieuw 
aan de politici om te beslissen. Er moet 
in eerste instantie duidelijkheid komen 
vanuit het district Antwerpen. Er is im-
mers heel wat onduidelijkheid over 

hoe de verkeerssituatie in de Provin-
ciestraat zal zijn na het in voege tre-
den van hun wijkcirculatieplan. Voor 
het Vlaams Belang is het onmogelijk 
dat geen rekening zou gehouden wor-
den met de mening van de bewoners 
van de Kroonstraat en omgeving.

Een goede doorstroming van het au-
toverkeer moet mogelijk blijven. Een 
knip in de Kroonstraat zorgt ervoor 

dat het niet meer mogelijk is om van 
de Turnhoutsebaan naar de Plantijn 
Moretuslei te rijden. Dat is dus geen 
optie. De Kroonstraat moet ontlast 
worden. Dit betekent dat de Provin-
ciestraat een verbinding moet blijven 
tussen de Turnhoutsebaan en de Plan-
tijn Moretuslei en omgekeerd.

Het Vlaams Belang opteert ervoor dat 
alle armen op Borgerhouts grondge-
bied open zouden blijven. Dat past 
in de algemene visie van het Vlaams 
Belang inzake verkeer in de stad: de 
weg van het gezond verstand kie-
zen. Wie kiest voor wonen in de stad 
moet het (auto)verkeer erbij nemen. 
Antwerpen is Bokrijk niet. Wel dient 
voortdurend aandacht te zijn voor de 
verkeersveiligheid, in de eerste plaats 
van voetgangers en fietsers.

Vlaams Belang steunt
“Kroonstraat = woonstraat”

Borgerhout



De Strangers
Stoute Liekes

voor slechts10€
Recent werd door fans van De Strangers i.s.m. De Strangers de CD “De Strangers Stoute 
Liekes” op de markt gebracht. Deze CD brengt alle niet-politiekcorrecte liedjes van De 
Strangers gaande van ”Vivan de vakbond” over “Borgeri Borgerocco” tot “De ziekekas”. 
De Strangers hekelden de voorbije decennia de vaderlandse politiek met tientallen 
parodieën, leuke teksten op bekende melodieën.

Bij het Vlaams Belang kan u de nieuwe CD verkrijgen voor 10 euro per exemplaar.

Bestellen kan via overschrijving van 10 euro (+ 2,50 euro verzendingskosten) op 
rekeningnummer IBAN BE97 750937106149 - BIC AXABBE22 van Vlaams Belang 
Koepel Antwerpen, Amerikalei 98, 2000 Antwerpen met vermelding “CD De Strangers”.

Uiteraard kan u de CD ook verkrijgen via de secretariaten van het Vlaams Belang in Antwerpen:

Amerikalei 98, 2000 Antwerpen; alle weekdagen van 10 tot 17 uur
Van Maerlantstraat 14, 2060 Antwerpen; van dinsdag t.e.m. vrijdag van 10 tot 17 uur

Turnhoutsebaan 105, 2100 Deurne; op maandag, donderdag en vrijdag van 10 tot 15 uur


